Getuigenis — Een wonder voor mij

Ik, Bernhard Koppenhagen, was vroeger lauw en koud in het geloof en bad
nauwelijks.

Daarom ontving ik de heilige Communie zoals ik dat als kind had geleerd van onze
toenmalige priester, pastoor K. H., namelijk in de hand.

Onze priester zei tegen ons, kinderen van de Eerste Communie:
“De geconsacreerde hostie is een gezegend stuk brood.”
En wij kinderen geloofden dat vanzelfsprekend.

De eigenlijke voorbereiding op de Eerste Communie kregen wij, zoals dat bij ons
gebruikelijk was, niet van de priester, maar van een leek. De priester zelf zei ons
slechts kort voor de Eerste Communie deze woorden over het “gezegende stuk
brood”.

Rond het jaar 1994, toen ik deelnam aan de gebedsgroep van Julijana Ebert in St.
Leon-Rot, hoorde ik daar voor het eerst dat de geconsacreerde heilige hostie veel
meer is dan alleen brood:

dat zij de levende heilige Drie-ene God is, met vlees en bloed, lichaam en ziel,
godheid en mensheid, en dat de handcommunie verkeerd is, en dat de heilige
Communie alleen als mondcommunie, knielend, uit de gewijde hand van de priester
ontvangen moet worden.

Reeds bij de eerstvolgende heilige Mis in onze thuisparochie in Niederkirchen
knielde ik — helemaal alleen, voor alle gelovigen — neer voor de priester en ontving
de Communie in de mond.

Voor mij was dit een zeer groot wonder.

Ik had altijd een grote angst voor mensen en zou mij anders nooit hebben durven
onderscheiden van de andere gelovigen, uit vrees om op te vallen of aanstoot te
geven. Ik was altijd zeer angstig, en door het slechte voorbeeld van de priester
kende ik niets anders dan de handcommunie.

Maar door de gebedsgroep, door de krachtige woorden van Julijana Ebert en door
de grote genade die van haar uitging, ontving ik plotseling de moed en de kracht om
mij alleen voor allen neer te knielen en de Communie in de mond te ontvangen.

Voor mij blijft dit tot op de dag van vandaag een onbegrijpelijk wonder.

Niederkirchen, 5 januari 2026
Bernhard Koppenhagen

(De tekst is taalkundig herzien en vertaald door een goede christen.)



